Voorgesteld Welkom van Al-Anon/Alateen

(Kies “Al-Anon” of “Alateen”, al naargelang wat van toepassing is)

We heten je welkom in onze Al-Anon/Alateen Familie Groep en hopen dat je in deze
gemeenschap de hulp en vriendschap zult vinden die wij zelf hebben mogen ervaren.

Wij die met het probleem van alcoholisme leven of hebben geleefd, begrijpen het
waarschijnlijk beter dan weinig anderen ooit zouden kunnen. Ook wij waren eenzaam
en wanhopig, maar in Al-Anon/Alateen komen we erachter dat geen enkele situatie
werkelijk hopeloos is en dat het voor ons mogelijk is om voldoening en zelfs geluk te
vinden, of de alcoholist nu nog drinkt of niet.

We raden je met klem aan ons programma uit te proberen. Het heeft velen van ons
geholpen oplossingen te vinden die tot gemoedsrust leiden. Zoveel hangt af van onze
eigen houding en als we onze problemen in het juiste perspectief leren zien,
ontdekken we dat ze hun kracht verliezen om onze gedachten en ons leven te
overheersen.

Als we de ideeén van Al-Anon/Alateen toepassen, zal de familiesituatie ongetwijfeld
verbeteren. Zonder deze spirituele hulp kunnen de meesten van ons het leven met
een alcoholist niet aan. Ons denken wordt vervormd door onze pogingen oplossingen
te forceren en we worden prikkelbaar en onredelijk zonder het te beseffen.

Het Al-Anon/Alateen programma is gebaseerd op de (van Anonieme Alcoholisten
overgenomen) Twaalf Stappen, die we, beetje bij beetje, één dag tegelijk op ons
leven proberen toe te passen, samen met onze slogans en het Gebed om
Gemoedsrust. Door de liefdevolle wederzijdse hulp tussen leden en het dagelijks
lezen van Al-Anon/Alateen-literatuur, worden we er klaar voor om het onschatbare
geschenk van gemoedsrust te ontvangen.

Anonimiteit is een belangrijk principe binnen het programma van Al-Anon/Alateen.
Alles wat hier in de bijeenkomst en een-op-een wordt gezegd, is vertrouwelijk. Alleen
op die manier kunnen wij vrijuit zeggen wat we in ons hoofd en op ons hart hebben,
want zo helpen we elkaar in Al-Anon/Alateen.



