
12 Tradities

De onderstaande Tradities verbinden ons in eenheid. Ze dienen als gids voor de 
groepen in relatie met andere groepen, met AA en met de buitenwereld. Ze 
dienen als aanbeveling voor de houding die de groep aanneemt tegenover 
leiderschap, lidmaatschap, geld, eigendom, publiciteitsbeleid en anonimiteit.
De Tradities zijn geëvolueerd uit de ervaring van AA-groepen bij hun pogingen 
om hun problemen van het samenleven en -werken op te lossen. Al-Anon nam 
deze groepsrichtlijnen over en heeft ze door de jaren heen als gedegen en wijs 
leren kennen. Hoewel zij enkel als suggesties dienen, zijn de eenheid van 
Al-Anon - en misschien zelfs het overleven - afhankelijk van het volgen van deze 
principes.

1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te staan; 
persoonlijke vooruitgang voor het grootst mogelijk aantal mensen is afhankelijk 
van eenheid.

2. Wat betreft het doel van de groep is er maar één gezag – een liefhebbende 
God, zoals Hij Zichzelf kan uitdrukken in ons groepsgeweten. Onze leiderszijn 
slechts vertrouwde dienaren - zij regeren niet.

3. Familieleden van alcoholisten mogen zich een Al-Anon Familie Groep noemen, 
als zij bijeenkomen om elkaar te helpen, mits zij, als groep, nergens anders bij 
zijn aangesloten. De enige voorwaarde voor lidmaatschap is dat er een probleem 
met alcoholisme is bij een familielid of vriend.

4. Elke groep behoort autonoom te zijn, behalve in zaken die een andere groep 
of Al-Anon of AA als geheel betreffen.

5. Elke Al-Anon Familie Groep heeft slechts één doel: families van alcoholisten 
helpen. Wij doen dit door zelf de Twaalf Stappen van AA te beoefenen, door 
begrip op te brengen voor onze alcoholistische familieleden en ze te 
bemoedigen, en door families van alcoholisten te verwelkomen en te troosten.

6. Onze Familie Groepen mogen nooit activiteiten van welke externe organisatie 
dan ook steunen, financieren of onze naam daaraan verbinden, opdat wij niet 
door problemen met geld, eigendom en prestige worden afgeleid van ons 
voornaamste spirituele doel. Hoewel we een aparte eenheid zijn, behoren we 
altijd samen te werken met Anonieme Alcoholisten.

7. Iedere groep behoort volledig zelfvoorzienend te zijn en bijdragen van 
buitenaf af te wijzen.



8. Het Twaalfde Stap-werk van Al-Anon behoort altijd niet-professioneel te 
blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst 
nemen.

9. Onze groepen, als zodanig, mogen nooit georganiseerd worden; maar we 
mogen wel dienstraden of comités in het leven roepen die rechtstreeks 
verantwoordelijk zijn aan degenen die zij dienen.

10. De Al-Anon Familie Groepen hebben geen mening over externe kwesties; 
vandaar dat onze naam nooit betrokken mag raken in enig publiek geschil.

11. Ons publiciteitsbeleid is eerder gebaseerd op aantrekkingskracht dan op 
reclame; tegenover de pers, radio, film en tv moeten wij altijd onze persoonlijke 
anonimiteit behouden. We dienen met speciale zorg te waken over de 
anonimiteit van alle AA-leden.

12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze Tradities en herinnert ons 
er altijd aan om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.
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