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Lieve leden,
Met het intreden van kortere en koudere
dagen, het verkleuren van de blaadjes
en alweer de intocht van Sinterklaas
komende week gaat het werk in al onze
commissies onverminderd door.

Zo hebben we net het 3e en laatste
landelijk werkoverleg (LWO3) van dit jaar
achter de rug. Het bestuur kijkt terug
opeen fijn en waardevol overleg, waarin
we mooie tips en handvatten hebben
mogen ontvangen voor het uitvoeren
van onze taken. 

Ook kwam eens te meer weer naar
voren hoezeer we handen te kort komen
op écht heel veel serviceposities.
Dusdanig dat het bestuur zich oprecht
zorgen maakt over het voortbestaan van
Al-Anon NL. On(der)bemande
commissies lijden tot ongezonde
situaties binnen onze gemeenschap, dus
hierbij nogmaals het dringende verzoek,
meld je aan om service te doen! In de
vacaturekrant vind je alle serviceposities
die open staan. Er zit vast iets bij en
mocht je zelf niet weten waar jouw
talenten liggen kijken we graag met je
mee. Soms merk je pas wat je kunt
wanneer je het probeert.

Service doen kan ook een hele mooie
bijdrage leveren aan ons eigen herstel.
Zelf leer ik in mijn functie als secretaris
van het bestuur veel meer structureel te
werk te gaan en dit merk ik nu
bijvoorbeeld ook op mijn werk. En ik leer,
dat ik er ondanks mijn onzekerheid over
mijn kunnen mag zijn. Bij mijn eigen
aanmelding heb ik deze bijkomende
voordelen niet voorzien, maar ik ben
enorm dankbaar voor wat ik mag leren
tijdens het doen van service. Op de AA-
conventie 19 oktober jl. heb ik kunnen
zien dat binnen AA bijna niemand géén
service doet en het gevoel van eenheid
was zo sterk te voelen dat je zou kunnen
denken dat hier misschien een verband
tussen kan zijn? 

In de presentatie op het LWO over de
herstructurering werd genoemd hoeveel
alcoholisten er zijn, al deze mensen
hebben familie, vrienden en eventueel
kinderen. Er zijn dus heel veel mensen
om ons heen waarvoor ons programma
bedoeld is. Fijn dat PI werkt aan een brief
die wij in onze omgeving kunnen
verspreiden, zodat wij wellicht beter te
vinden zijn voor mensen die besmet zijn
met de ziekte alcoholisme. 

Dan natuurlijk toch ook nog even
kort over onze voorzitter
Manuela… Zoals zij zelf met jullie
heeft gedeeld, heeft Manuela voor
onbepaalde tijd haar
werkzaamheden binnen het
bestuur neergelegd en daarmee
ook voor het LWO. Wij missen
haar enorm, maar gunnen en
wensen haar alle tijd, rust en
kracht komende periode. 

In het bijzonder hierbij dank aan
Chris en Petra voor het
overnemen van de taken van
Manuela op het LWO. 
Mocht je na aanleiding van dit
stukje vragen, tips e/o
opmerkingen hebben horen wij
dit graag. Mail naar
bestuur@alanon.nl of bel/app
Wendy 06-47157522
In Al-Anon en in service
verbonden, namens het bestuur 
Liefs, Chris en Wendy
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OPROEP NIEUWSBRIEF
Heb jij een stukje wat ook echt in de volgende
nieuwsbrief moet. Dan horen wij dit heel graag.
Deze mag je mailen naar redactie@al-anon.nl

AN old saying;

Many people love things and 
use people.  We must learn to use things and love
people

Uit het boek “The Steps We Took” van Joe McQ

NIEUWS VAN DE REDACTIE
Bij de redactie hebben we een nieuw lid. Zij
stelt zich zelf even voor.

Mijn naam is Kimberly. Ik kom sinds november
2023 bij Al-Anon op verzoek van een goede
vriend.
Bij de eerste meeting kreeg ik de ruimte om
mijn verhaal te doen. Ik kende deze personen
niet en toch begrepen zij mij. 
Voor het eerst werd er begrepen wat ik voelde
en hoe mijn gedrag was. Sinds een paar
maanden ben ik overgestapt naar de groep
Apeldoorn en ook daar werd ik erg warm
ontvangen.

Ik heb veel geleerd over mijn gedrag sinds ik
bij Al-Anon ben.  Dat heeft mij een stuk
rustiger gemaakt.

De AA conventie vond dit jaar
plaats in Ede. In totaal waren er
ongeveer 275 deelnemers.
Het was een goed gevulde dag
met verschillende workshops en
lezingen. Zelf heb ik besloten
naar de conventie te gaan om
inspiratie op te doen voor mijn
eigen herstel.
Dat is zeker gelukt, ik wil dan
ook met jullie delen wat deze
dag voor mij heeft betekend. In
de eerste plaats ben ik in
contact gekomen met een
heleboel lotgenoten.
Allerlei mensen met een
verschillend verhaal. Ik heb
gezien dat het niet uitmaakt of
je nu van de AA of Al-Anon bent.
We lopen allemaal tegen
problemen aan in ons bestaan
die ons alle macht te boven
gaan. Het doel van deze
bijeenkomst is om herstel te
vinden door verbindingen met
elkaar aan te gaan. Het heeft
mij geholpen om in contact te
komen met mijn eigen gevoel.

AA conventie

Daan


